


Gloria in excelsis Deo 
 

Engelkens	door	’t	luchtruim	zwevend	

Zongen	zo	blij	zo	wonderzacht	

Van	de	Heer	van	dood	en	leven	

Die	er	vrede	op	aarde	bracht	

Gloria	in	excelsis	Deo	
							

Zongen	blij	en	wonderklare	

Van	’t	zoete	kindeke,	rein	en	teer.	

En	de	herders	die	er	waren	

Knielden	bij	de	kribbe	neer	

Gloria	in	excelsis	Deo	
	
Gloria	in	excelsis	Deo:	Ere	zij	God	in	den	hoge	 	



O kindeke klein 
	

O	kindeke	klein,	o	kindeke	teer,	

uit	hoge	hemel	daalt	Gij	neer.	

Verlaat	uw	Vaders	heerlijk	huis,	

wordt	arm	en	hulploos,		

draagt	een	kruis.	

O	kindeke	klein,	o	kindeke	teer.	

		

O	kindeke	klein,	o	kindeke	teer,	

Gij	zijt	onz´	uitverkoren	Heer.	

Ik	geef	U	heel	het	harte	mijn.	

Ach,	laat	mij	eeuwig	bij	U	zijn.	

O	kindeke	klein,	o	kindeke	teer.	

	 	



In dulce jubilo 
	

In	dulce	jubilo,	zinghet	en	weset	vro!	

Al	onze	vreugdebronne	ligt	in	de	kribbe	bloot.	

En	straalt	toch	als	de	zonne	vanaf	Maria’s	schoot.	

Ergo	merito.	
	

Zoon	Gods,	voor	wie	ik	kniel,		

naar	U	verlangt	mijn	ziel.	

Schenk	mijn	hart	uw	vrede,		

o	Kind	zo	teer	en	rein,	en	hoor		

naar	onze	bede,	laat	mij	uw	eigen	zijn.		

Trahe	me	post	te.	
	

Ubi	sunt	gaudia,	nerghent	anders	waer	

Daar	waar	de	eng’lenkoren	met	alle	heil’gen	saam	

Hun	lofgezang	doen	horen	ter	eer	van	Jezus’	

naam.	Eia	qualia.	
	
In	dulce	jubilo:	met	zoet	gejubel	

Ergo	merito:	dus	met	reden	

Trahe	me	post	te:	trek	mijn	hart	tot	U	

Eia	qualia:	och,	was	ik	reeds	daar	 	



Nu zijt wellekome 
 

	

Nu	zijt	welle	kome,	Jesu	lieve	Heer.	

Gij	komt	van	alzo	hoge,	van	al	zo	veer.	

Nu	zijt	welle	kome	uit	de	hoge	hemel	neer.	

Hier	al	in	dit	aardrijk	zijt	gij	gezien	nooit	meer.		

Kyrie	eleis.	
		

Herders	op	den	velde,	hoorden	een	nieuw	lied.		

Dat	Jezus	was	geboren,	zij	wisten	’t	niet.	

Gaat	aan	gene	strate,	en	gij		 zult	het	vinden	klaar.		

Beth'lem	is	de	stede,	daar	is	't	geschied	voorwaar.		

Kyrie	eleis.	
		

Heilige	drie	koningen,	uit	zo	verre	land,	
Zij	zochten	onze	Here,	met	offerand.		

Z'offerden	ootmoediglijk	mirre,	wierook	end’	goud		

Ter	eren	van	dat	kindje,	dat	alle	ding	behoudt		

Kyrie	eleis.	
	
Kyrie	eleis:	Heer,	heb	medelijden	 	



Wij komen tezamen 
 

Wij	komen	tezamen,	onder	't	sterreblinken		

Een	lied	moet	weerklinken	voor	Bethlehem		

Christus	geboren	zingen	d'engelenkoren	

Venite adoremus,… Dominum 

 

Drie	wijzen	met	wierook,	kwamen	er	van	verre		

Zij	volgden	zijn	sterre	naar	Betlehem		

Herders	en	wijzen	komen	Jezus	prijzen		

Venite adoremus,… Dominum    

                 	
Ook	wij	uitverkoren,	mogen	U	begroeten		

En	kussen	Uw	voeten,	Emmanuel		

Wij	willen	geven,	hart	en	geest	en	leven 

Venite adoremus,… Dominum   	
	
Venite	adoremus,	Dominum:	Komt,	laten	wij	aanbidden,	Onze	Heer	
 

 



Stille nacht 
	
	

Stille	nacht,	heilige	nacht,	

Alles	slaapt,	sluimert	zacht. 

Eenzaam	waakt	het	hoogheilige	paar.	

Lieflijk	Kindje	met	goud	in	het	haar	

Sluimert	in	hemelse	rust.	(2X)	

	

Stille	nacht,	heilige	nacht,	

Zoon	van	God!		 Liefde	lacht	

Vriend’lijk	om	Uwe		 god’lijke	mond,	

Nu	ons	slaat	de	reddende	stond,	

Jezus,	van	Uwe	geboort’	(2X)	

	

Stille	nacht,	heilige	nacht,	

Herders	zien	’t	eerst	Uw	pracht;	

Door	den	eng’len,	alleluja,	

Galmt	het	luidde	van	verre	en	na;	

Jezus,	de	redder,	ligt	daar	(2X)	



A la berline postiljon 
	

Wij	komen	van	Oosten	wij	komen	van	ver	
A	la	berline	postiljon	
Wij	zijn	er	drie	koningen	met	ene	ster	
	
A	la	berline	postiljon	
Van	cher	ami	tot	in	de	knie	
Wij	zijn	drie	koningskinderen	
Sa	pater	trok	naar	Vendelo	van	cher	ami	
	
Gij	sterre	gij	moet	er	zo	stille	niet	staan	
Gij	moet	er	met	ons	naar	Bethlehem	gaan	
	
Te	Bethlehem	in	die	schone	stad	
Maria	met	haar	klein	kindeken	zat	
	
En	't	kindeken	heeft	er	zo	lange	geleefd	
Dat	't	hemel	en	aarde	geschapen	heeft	
	
Ja	hemel	en	aarde	en	dan	nog	meer	
Dat	is	een	teken	van	God	de	Heer	
	


